
Voor Maud naar bed ging, keek ze naar buiten, naar de maan. 
Die leek heel dichtbij. 

Maud strekte haar arm uit. Ik wou dat ik met de maan kon 
spelen, dacht ze. Maar ze kon er niet bij. 
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Hoe ver ze haar arm ook uitstrekte, de maan aanraken  
lukte haar niet. 

‘Papa,’ zei Maud toen tegen haar vader, 
‘pak jij de maan voor mij?’
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Mauds vader haalde een heel lange ladder.
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