


Hebben jullie weleens gehoord van het feest 
Andersom? Vroeger werd het wel gevierd,  
één keer per jaar, net als Koningsdag en Pasen. 
Maar Andersomdag wordt 
niet meer gevierd, en dat is erg jammer, 
want op Andersomdag moesten de 
grote mensen naar school.



En de kinderen?
Die waren de meester of de juf; die waren 
politieagent en tramconducteur; die zaten  
op kantoor en belden met New York en Tokio; die 
waren brandweerman en brandweervrouw 
en reden met loeiende sirenes door de straten;  
die waren dokter en verpleegkundige en bakker en slager 
en chauffeur op de grote vrachtwagens.



‘Meneer Van Wijnen, in de hoek!’ zei Bram. Bram was zes 
en hij had een klas met drieëntwintig meneren en vijftien 
mevrouwen. Ze maakten veel te veel lawaai en letten niet 
goed op.
‘Stil!’ riep Bram. ‘Mevrouw Bouazza, zit niet te kletsen. 
Meneer Bongenaar, recht zitten. Heeft u uw sommen al af?’
En de meester kwam te laat. Hij kreeg heel erg op zijn kop 
van Bram, en hij mocht voor straf niet tekenen.




